
Een terras om trots op te zijn. 

Jullie hebben het vast al gezien: ons terras heeft een flinke metamorfose 
ondergaan. Het is geëgaliseerd, opgehoogd met maar liefst 20 kuub zand en 
voorzien van “nieuwe” tegels. Een enorme klus, maar het resultaat mag er 
absoluut zijn. 

Dit is inmiddels al de derde grote onderhoudsactie in een paar jaar tijd die 
ervoor zorgt dat we het onderhoud in de komende jaren een stuk eenvoudiger 
kunnen uitvoeren. Na het vervangen van de lantaarnpalen en het aanpakken 
van de hemelwaterafvoer, was nu het terras aan de beurt voor een 
welverdiende opknapbeurt. 

Zoals zo vaak is ook dit project volledig te danken aan onze onmisbare 
vrijwilligers. Zo’n karwei doe je niet even in een ochtendje – en ook niet in twee 
dagen. Het vergde doorzettingsvermogen, spierkracht en vooral veel inzet. 
Dagenlang werd er hard gewerkt, soms met behulp van zwaar materieel, om 
alles netjes en duurzaam af te ronden. 

Op de foto’s zien we Cors Huizer, Adri van Schie, Maarten Hoogendoorn en 
Gerard van Opstal: een deel van de ploeg die zich hier met volle overtuiging 
voor heeft ingezet. Niet op de foto’s, maar zeker niet minder belangrijk, zijn 
Hans van den Maagdenberg, Arie Bestebreurtje en Jan Stad, die eveneens hun 
steentje hebben bijgedragen. Daarnaast zijn er ongetwijfeld nog meer mensen 
geweest die de handen uit de mouwen hebben gestoken. Ook zij verdienen 
onze grote dank. Vrijwilligers, jullie hebben fantastisch werk geleverd. Dankzij 
jullie beschikken we weer over een terras waar we jarenlang plezier van zullen 
hebben. 

Namens de hele vereniging: ontzettend bedankt! 
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