Verslag Nieuwjaarsreceptie J.B.C. Vlaardingen
Op Woensdag 3 januari was er een nieuwjaarsreceptie bij J.B.C. Vlaardingen.

Het begon om 15.00 t/m 17.00u, bij binnenkomst kregen we een drankje zoals gliihwein
,het werd al aardig druk en gezellig ,er werden wat heerlijke hapjes rondgebracht ,waar de
barcommissie Cor ,Marijke en Gerard Vollering voor zorgde .

Rond 16.00 u werd er een toespraak gehouden door de voorzitter Hans van Gils, en werd er
geproost op het nieuwe jaar .

Na de toespraak was er nog een leuke verrassing ,deze was van Ria Bronsema met een korte
toespraak, en er werd een cadeau overhandigd , met het verhaal dat er voor de mannen en
vrouwen een Fanny hangt die je moet kussen als je verloren hebt met 0-13 , maar Ria vond
dat er wel iets moest komen voor de vrouwen en heeft een mannelijke Fanny gemaakt, en
heeft de naam Phillippo gegeven.

Eenmaal uitgepakt door de voorzitter ,werd er gejuicht ,gelachen en applaus om de
mannelijke Fanny ,dus dat werd wel op prijs gesteld ,inmiddels is deze opgehangen in de
boulledrome






